


Herinneringen zijn als cadeautjes
verpakt in mooi papier.
Ik maak ze voorzichtig open
en in gedachten
ben je weer even hier.

mevrouw

Lievaw Moory
‘Moeke
weduwe van
Jan Roex (1 1994)

Geboren te Opoeteren op 3 oktober 1945
en zachtjes heengegaan in wzc Het Park
te Neeroeteren op 1 september 2024,
gesterkt door het sacrament der zieken.

Zij leeft voort in de harten van

Eric en Henny Roex - Broekx
Kobe Roex
Janne Roex en Martijn
Jeroen en Sonja Dijkmans - Roex
Jarne Dijkmans
Robbe Dijkmans en Maureen
haar kinderen en kleinkinderen

Delen mee in dit verdriet: haar zussen, broers,
schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten van
de families Moors en Roex.

Met dank aan huisarts Dr. Claes en
personeel en vrijwilligers wzc Het Park.

De plechtige uvitvaartliturgie, waartoe u vriendelijk wordt
vitgenodigd, zal plaatshebben in de parochiekerk
Sint-Dionysius, Kerkplein te Opoeteren
op zaterdag 7 september 2024 om 10.30 uur,
gevolgd door de crematie.

Samenkomst en gelegenheid tot condoleren
in de kerk vanaf 10.00 uur.

U kan Lieva een laatste groet brengen in het
uitvaartcentrum Bussels, Scholtisplein 22, Neeroeteren
op vrijdag é september 2024 in het bijziin van de familie
van 19.00 vur tot 19.30 uur.

Rouwadres: Fam. Roex - Moors
p/a Scholtisplein 22 - 3680 Neeroeteren
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